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Toegerekende gerechtigheid

Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter,
in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben. 2

Timotheiis 4:8

Als een christen denkt aan de volmaakte gerechtigheid van Christus, zal hem dat altijd grote rust,
kalmte en vrede schenken. Hoe vaak zijn Gods heiligen terneergeslagen en bedroefd! Ik denk dat ze
dat niet zouden moeten zijn. Ik denk dat ze dat niet zouden zijn als ze altijd hun volmaaktheid in
Christus zouden zien. Als de gelovige zegt: ‘Ik leef uit Christus alleen, voor mijn behoud rust ik
alleen op Hem, en ik geloof dat ik, hoe onwaardig ik ook ben, toch in Jezus behouden word’, dan
komt als een reden tot dankbaarheid deze gedachte bij hem op: zal ik niet voor Christus leven? Zal
ik Hem niet liefhebben en dienen als ik zie dat ik door Zijn verdiensten behouden wordt? ‘De liefde
van Christus dringt ons’, ‘opdat degenen, die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar Dien, Die
voor hen gestorven en opgewekt is’ (2 Kor. 5:15). Als we door toegerekende gerechtigheid worden

behouden, moeten we die toegedeelde gerechtigheid op hoge prijs stellen.
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