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Beproevingen en vertroostingen

En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak,
gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op deze dag; die Engel, Die mij

verlost heeft van alle kwaad, zeqene deze jongeren. Genesis 48:15-16

Jozef was uniek. In Jakobs gezin was hij als een zwaan in een eendenest. Al vanaf zijn jeugd
verschilde hij van de rest van het gezin. Hij was een zoon des ouderdoms; een kind dat wat
bedachtzaamheid en toewijding betreft, oud was toen het nog jong was. Hij was al vroeg volwassen,
wat niet gepaard ging met vroegtijdig verval. Daar kwam nog bij dat Jozef tijdens zijn bijzondere
beproevingen, op zichzelf was aangewezen. Omdat zijn broeders hem haatten, moest hij veel lijden,
werd hij uiteindelijk als slaaf verkocht en moest hij in Egypte allerlei zware beproevingen
ondergaan. Maar, zie de beloning, want hij kreeg zegeningen die helemaal voor hem alleen waren.
Hij werd door Gods gunst evenzeer onderscheiden als door de wangunst van zijn broeders. Toen
Jakob oud was en sterven ging, gaf hij Jozef, in aanvulling op datgene wat hij met al zijn broeders
ontving, een zegen die helemaal alleen voor hemzelf was. Als zijn beproevingen niet zo veelvuldig
waren geweest, zouden ook zijn vertroostingen niet zo veelvuldig zijn geweest. Denkt u, vriend, dat
u meer dan anderen met beproevingen te maken krijgt? Word niet bitter, want de pijlen worden
afgeschoten door verbondsliefde. De dag zal komen waarop u dankbaar zult zijn voor alle verdriet
dat u nu moet verduren. Ja, u zult dankbaar zijn voor de bittere pijn van onvriendelijkheid van uw
broeders, hoewel u er nu door gekweld wordt. De overvloed van Gods openbaring gaat vaak

gepaard met een doorn in het vlees, hetzij vooraf of daarna. Niettegenstaande uw verdriet, zal u
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evenals Jozef een Manasse geboren worden, want God zal u al uw moeite doen vergeten, en een

Efraim, want God zal u vruchtbaar maken in het land van uw verdrukking.
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