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Door Gods verhond gegrepen

Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond

tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is. Genesis 9:16

Ik word behouden op grond van het feit dat God mij gedenkt, niet omdat ik God gedenk; niet omdat
ik mij vastgrijp aan Gods verbond, maar omdat ik door Gods verbond gegrepen word. God zij
verheerlijkt! Het geheel van de bolwerken der behoudenis wordt bewaard door goddelijke kracht en
zelfs de kleinste torens, waarvan we ons inbeelden dat ze aan de mens overgelaten worden, zijn
beschermd door almachtige kracht. Zelfs het gedenken van het verbond wordt niet aan ons
geheugen overgelaten, want wij zouden dat vergeten. Maar de Heere kan de heiligen die Hij in Zijn

handpalmen heeft gegraveerd, niet vergeten.
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