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God vervult Zijn belofte

En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak;

en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem. Genesis 17:19

De afkomst van Gods verkoren volk Israél kan teruggevoerd worden tot €één man en €én vrouw - tot
Abraham en Sara. Beiden waren al op jaren gekomen toen de Heere, Die hen geroepen had, Zijn
belofte vervulde, maar in de vervulling van Zijn verbonds- betrekking vormde Hij uit hun zaad een
groot volk dat in aantal vergelijkbaar was met de sterren aan de hemel. Schep moed, broeders, deze
dingen zijn ons ten voorbeeld en tot onze bemoediging beschreven. Zijn kerk kan nooit zo laag
zinken dat Hij die niet weer kan opbouwen, en in ons eigen hart kan het werk der genade nooit zo
smartelijk inzinken dat dezelfde macht die het eens tot leven wekte, het niet kan verlevendigen en
herstellen. Denk aan Abraham en Sara die tot in hun ouderdom kinderloos waren en zich toen
mochten verheugen in een zoon die hun erfgenaam werd. Daaruit ontstond de grote menigte die
Palestina bevolkte. Met zo'n panorama, dat zich voor uw ogen ontvouwt, is er geen enkel excuus

voor uw wanhoop, maar kunt u tienduizend redenen vinden om vertrouwen op God te hebben.
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