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Het meest verheven Boek

Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. Jesaja 40:8

Er kan tussen Gods openbaring in Zijn Woord en in Zijn werken geen tegenstrijdigheid bestaan. De
eerste gaat wel verder dan de laatste, maar beide openbaringen moeten met elkaar in
overeenstemming zijn. Tussen de uitleg van Zijn werken en de uitleg van Zijn Woord kunnen echter
grote verschillen bestaan. We moeten toegeven dat theologen de betekenis van het Woord soms
verkeerd uitgelegd hebben. In hun verlangen om de Bijbel te verdedigen, zijn vrome mannen soms
zo onverstandig geweest de woorden te verdraaien. Als ze ernstig hun best hadden gedaan om na te
gaan wat God in Zijn Woord werkelijk zegt en zich aan de letterlijke betekenis hadden gehouden,
zouden ze verstandig te werk zijn gegaan. Een van de wonderen van de Bijbel is zijn bijzondere
volheid. Het is geen boek van dun bladgoud, zoals de meeste boeken, maar alle zinnen van het Boek
zijn goudklompen van zuivere waarheid. Het Boek van God is duidelijk het meest verheven boek,
want het is oneindig. Een Duits theoloog heeft terecht gezegd: ‘Dit Boek bevat alle wijsheid van de

wereld.’
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