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Uitgangen van eeuwigheid

En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij
voortkomen. Die een Heerser zal zijn in Israél, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der

eeuwigheid. Micha 5:1

Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.’ De Heere Jezus is voor Zijn volk
uitgegaan, als haar Vertegenwoordiger voor de troon, lang voordat zij op het toneel van de tijd
verschenen. Hij heeft het contract met Zijn Vader van eeuwigheid getekend, dat Hij bloed voor
bloed zou betalen, liJden voor lijden, smart voor smart en dood voor dood ten behoeve van Zijn volk.
Hij heeft Zich zonder tegenspreken van eeuwigheid overgegeven. Zijn uitgangen als onze Borg
waren van eeuwigheid. Sta daarbij stil, mijn ziel, en verwonder u! In de Persoon van Jezus Christus

waren er uitgangen van eeuwigheid.

DELEN

© Het Spurgeon Archief

Page: 1


https://charlesspurgeon.nl/wp-content/uploads/2026/01/Spurgeon-Preek-e1767617424278.png
https://charlesspurgeon.nl/uitgangen-van-eeuwigheid/
https://whydonate.com/nl/donate/hetspurgeonarchief

]

|Selecteer Datum | v|

« Vorige
Volgende »

8 juni

© Het Spurgeon Archief

Page: 2


https://charlesspurgeon.nl/nabij-de-zon/page/166/?date=2026-06-07
https://charlesspurgeon.nl/nabij-de-zon/page/166/?date=2026-06-09

© Het Spurgeon Archief

Page: 3



