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De zoom van Christus kleed aanraken

Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk… Doch het heil der rechtvaardigen is van de

HEERE; hun Sterkte ter tijd van benauwdheid. Psalm 3:9, Psalm 37:39

Het is goed om een schaap van Gods weide te zijn, zelfs als we een afgedwaald schaap zijn. Het

afgedwaalde schaap heeft een eigenaar en hoe ver het ook is afgedwaald, het schaap blijft het

eigendom van die eigenaar. Ik ben er vast van overtuigd dat God ieder afgedwaald schaap zal

terugbrengen naar Zijn kudde en dat ze allen behouden zullen worden. Het is heel wat als we weten

dat we verloren zijn, want dan zullen we zeker behouden worden; als we weten dat we verdwaald

zijn, zullen we zeker teruggebracht worden. Bij de vrijstad die door de Heere aangewezen was,

behoorde een groot gebied. Om de stad heen waren tweeduizend ellen aan de priesters toegewezen

voor weidegrond, waarvan duizend ellen bestemd waren voor akkers en wijngaarden. Zodra iemand

dit terrein om de stad heen betrad, was hij behouden; het was niet nodig dat hij binnen de muren

van de stad was, want ook in de voorsteden was hij al veilig. Leer hiervan dat we, als we zelfs de

zoom van Christus’ kleed maar aanraken, genezen zullen worden. Als u Hem aangrijpt met ‘het

geloof van een mosterdzaadje’, een geloof dat nauwelijks geloof genoemd kan worden, maar dat

niettemin echt geloof is, is dat al voldoende om behouden te worden.
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