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Nabij De Zon | 13 februari

God leidt Zijn volk

Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn treden… De gangen deszelven mans worden

van de HEERE bevestigd; en Hij heeft lust aan zijn weg. Job 34:21, Psalm 37:23

De gangen deszelven mans worden van de HEERE  bevestigd; en Hij heeft lust aan zijn weg.’ Een

alwijze God leidt Zijn volk overeenkomstig Zijn soevereine wil. Laten we niet proberen onze

bestemming te wijzigen, maar laten we proberen het beste te maken van onze omstandigheden. Dit

is wat Jozua Efraïm en Manasse vermaande te doen. ‘Maar het gebergte zal het uwe zijn; en dewijl

het een woud is, zo houw het af, zo zullen zijn uitgangen de uwe zijn; want gij zult de Kanaänieten

verdrijven, al hebben zij ijzeren wagens, al zijn zij sterk’ (Joz. 17:18). O, als we maar echt zouden

genieten van wat God ons uit vrije genade geschonken heeft, dan zouden we voluit gelukkig zijn en

vol verwachting uitzien naar de hemelse vreugde. Een grote zon van eeuwige liefde schijnt op de

aardbol van ons leven met tropische kracht, maar we nemen genoegen met de noordpool van twijfel

en vrees en dan klagen we dat de zon zo weinig warmte geeft, of dat hij zo lang onder de horizon is.

Iemand die niet bij het vuur wil gaan zitten, moet niet klagen dat het zo koud is in de kamer. Als we

ons van harte voeden met wat de Heere op onze tafel heeft gezet, de ring aannemen die Hij voor

ons gemaakt heeft, en de kleren aantrekken die Hij ons tot onze troost gegeven heeft, kunnen we

hier op aarde zingen en dansen voor de Heere.
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