NAASTENLIEFDE

U moet uw naaste liefhebben. Matthets 5:43

H eb je naaste lief.” Misschien is jouw naaste rijk en jij arm. God heeft hem die rijkdom gegeven.
Wees daarom niet jaloers en koester geen verkeerde gedachten over hem. Wees tevreden met wat
jij hebt, ook al lijkt het minder. Wens hem niet dat hij net als jij zou zijn, maar heb hem lief - want
waar liefde is, kan geen jaloezie bestaan. Misschien ben jij rijk en wonen er armen dichtbij. Zie hen
dan niet als minderwaardig, want dat zijn ze niet. In welk opzicht zou jij beter zijn dan zij? Net als jij
zijn zij mensen, even waardevol. Heb ook hén lief, al dragen ze lompen of leven ze in diepe armoede.
Misschien denk je: “Maar ik kan mijn naasten niet liefhebben, want alles wat ik doe, beantwoorden
ze met ondankbaarheid of zelfs met minachting.” Juist daar laat ware liefde haar kracht zien:
liethebben zonder iets terug te verwachten. Het vraagt moed om een moeilijke weg van liefde te
blijven gaan, maar zet die stap toch, en volhard in liefde - in voorspoed én in tegenspoed. Zelfs als
jouw goedheid wordt beantwoord met ondankbaarheid, weet dan dat jouw liefde niet vergeefs is.
God ziet het, en Hij aanvaardt het alsof je het aan Hemzelf hebt gedaan. Heb dus je naaste lief -
altijd en in elke situatie. Daarmee kies je niet alleen voor de weg van liefde, maar volg je ook de

voetstappen van Jezus.
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