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NAASTEN VERGEVEN

Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u

vergeven heeft. Efeze 4:32

Kijk eens goed hoe de apostel het zegt. Schrijft hij: “Vergeef een ander”? Nee, dat staat er niet.

Hij zegt: “Vergeef elkaar.” Elkaar! Dat betekent dat als jij vandaag iemand moet vergeven, de kans

groot is dat jij morgen zelf vergeving nodig hebt. Het is iets wederzijds, een uitwisseling – een cirkel

van geven en ontvangen. Jij vergeeft mij, ik vergeef jou, wij vergeven hen, en zij vergeven ons. Zo

gaat er een kring van verdraagzaamheid en liefde de wereld rond. Want laten we eerlijk zijn: er is

iets mis met mij dat jij moet vergeven. En er is iets mis met jou dat ik mag vergeven. Dat is precies

wat de apostel bedoelt: dat we allemaal de heilige kunst van wederzijds vergeven moeten

beoefenen. Het is geen optie, het is een manier van leven. Hoe anders zou het zijn als we dat echt

deden! Dan zouden mensen die er plezier in hebben om fouten bij anderen te zoeken, geen kans

meer krijgen. Want eigenlijk verraadt dat altijd iets van hun eigen hart. Je kunt een mens namelijk

heel goed leren kennen door te luisteren naar wat hij over anderen zegt. Hun woorden laten zien

wie ze echt zijn. Zoals Jezus zei: uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Een tong die

voortdurend slecht spreekt over anderen, verraadt een hart dat zelf verbitterd is. En laten we eerlijk

zijn: we zullen altijd genoeg tekortkomingen bij anderen zien die vergeving vragen, maar er is nog

véél meer in onszelf dat vergeven moet worden.
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