
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

NAAKT TOT GOD, EN HIJ ZAL TOT U NAKEN

Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Jak.4:8

Hoe dichter wij bij God komen, des te genadiger wil Hij zichzelf aan ons openbaren. Wanneer de

verloren zoon tot zijn vader komt, loopt zijn vader hem tegemoet. Wanneer de rondzwervende duif

terugkeert naar de ark, steekt Noach zijn hand uit om haar bij zich binnen te halen. Wanneer de

tedere echtgenote het gezelschap van haar man zoekt, komt hij naar haar toe op de vleugelen van

de liefde. Kom dan, lieve vriend, laten wij tot God genaken, die zo genadig op ons wacht, ja, ons

tegemoet komt. Hebt u ooit aandacht geschonken aan die passage in Jesaja 58 : 9? Daar schijnt de

HEERE zichzelf ter beschikking van zijn volk te stellen, wanneer Hij tot hen zegt: "Hier ben Ik”. Alsof

Hij wilde zeggen: "Wat hebt gij tot Mij te zeggen? Wat kan Ik voor u doen? Ik wacht op u om u te

zegenen”. Hoe kunnen wij nog aarzelen om naderbij te komen? God is nabij om te vergeven, te

zegenen, te troosten, te helpen, te bezielen, te bevrijden. Laat het voor ons het voornaamste punt

zijn, dicht bij God te komen. Dit gedaan, is alles gedaan. Als wij tot anderen naderen, kunnen zij ons

spoedig moe worden en ons in de steek laten; maar als wij alleen de Heere zoeken, zal er in zijn

gezindheid geen verandering komen, maar Hij zal doorgaan met dichter en nog dichter bij ons te

komen met voller en vreugdevoller gemeenschap.
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