MOEDIG

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die

op de aarde afliepen. Lukas 22:44

Was het dan verwonderlijk, dat Hij aan deze geliefde plaats de voorkeur gaf? Zoals iemand tijdens
zijn ziekte zou verkiezen In zijn eigen bed te liggen, zo verkoos Jezus zijn zware strijd te verduren in
zijn eigen bidvertrek, waar Hem de herinneringen aan vroegere gemeenschap met Zijn Vader
levendig voor de geest zouden komen. Waarschijnlijk was de voornaamste reden voor zijn toevlucht
naar Gethsemané dat het zijn bekende verblijfplaats was. Johannes vertelt ons: ,,Ook Judas kende

die plaats”.

Onze Heere wilde Zich niet verbergen. Hij behoefde niet tot het uiterste vervolgd te worden als een
dief, of opgespoord door spionnen. Moedig ging Hij naar de plaats waarvan zijn vijanden wisten dat
Hij daar gewoon was te bidden, want hij was bereid, gevangen genomen te worden om te lijden en
te sterven. Zij sleepten Hem niet tegen zijn wil naar het rechthuis van Pilatus, maar Hij ging vrijwillig

met hen mee.

Toen voor hem het uur was gekomen om te worden verraden, bevond Hij zich op een plaats waar
de verrader Hem gemakkelijk kon vinden, en toen Judas op het punt stond Hem te verraden meteen
kus, hield Hij Zijn wang gereed om de verraderlijke begroeting te ontvangen. De gezegende
Zaligmaker had er behagen In, de wil van de Heere te doen, ook al bracht dit met zich een

gehoorzaamheid tot de dood toe.
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