MOEDIG ANDEREN AAN OM GOD TE LOVEN

Ik zal U voor eeuwig loven, om wat U gedaan hebt; ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw

gunstelingen goed. Psalm 52:11

Wanneer wij God loven met woorden en daden, mogen we anderen ook aansporen Hem te
prijzen. Het is een duidelijk teken van oprechte dankbaarheid als we anderen betrekken bij het uiten
van onze vreugde. Zoals de psalmist in Psalm 67 zegt: “De volken zullen U, o God, loven; de volken
zullen U loven, zij allen. De natién zullen zich verblijden en juichen!” En opnieuw zegt hij: “De volken
zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen!” Doe daarom je uiterste best om door
Gods hand een middel te zijn om anderen te bewegen Hem te loven. Vertel hen wat Hij voor jou
heeft gedaan en deel met hen Zijn reddende genade. Zo zullen er steeds meer stemmen opklinken
die God prijzen, zodat wanneer jij even zwijgt, anderen het loflied voortzetten. Werk daaraan en zet
je in voor de groei van het koor dat de lof van onze Verlosser zingt. Ik vertrouw erop dat jij nooit
zult vervallen in de bekrompen gedachte: “Het is genoeg dat ik zelf gered ben.” Nee, Heere, Uw
troon mag niet verborgen blijven in een klein hoekje of achterafsteegje. U zult niet slechts heersen

over een klein stukje van een stad; dat is niet genoeg. Laat de hele aarde vervuld zijn van Uw lof!
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