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MIRTEN IN DE DIEPTE

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
…de mirten die zich in de diepte bevonden… Zacharia 1 vers 8

Het visioen in dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de toestand van Israël in de dagen van

Zacharia; maar als wij dit gedeelte op onze tijd betrekken, beschrijft het de Kerk van God, zoals wij

haar vandaag de dag in de wereld aantreffen. De Kerk wordt vergeleken met een mirtenbosje, dat in

een vallei bloeit. Het is verborgen, onopgemerkt, afgezonderd, het streeft niet naar eer, en het trekt

de aandacht van een onverschillige voorbijganger ook niet. De heerlijkheid van de Kerk is er zeker,

maar voor het natuurlijke oog is deze verborgen, net zoals de heerlijkheid van het Hoofd van de

Kerk verborgen is voor velen. De tijd waarop de volle heerlijkheid geopenbaard zal worden, is nog

niet gekomen. Als wij het visioen lezen, komt ook de gedachte van een kalme rust bij ons boven.

Terwijl de stormen hun krachten op de rotsachtige toppen van de Alpen uitoefenen, bloeien de

mirten omlaag, waar de rivieren stromen, die de stad van onze God verblijden. Zij worden niet

gedeerd door de woedende stormwind. Wat is de innerlijke rust van Gods Kerk groot! Zelfs te

midden van tegenstand en vervolging heeft zij een vrede die de wereld niet geeft, en ook niet kan

afnemen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, bewaart de harten en zinnen van Gods

volk. Zien we in het beeld van de mirt niet heel duidelijk de voortdurende groei van de heiligen

afgeschilderd? De mirt verliest zijn bladeren nooit en is altijd groen. Zo behoudt de Kerk zelfs in

haar moeilijkste tijd het groen van de genade. Zij heeft het mooiste groen juist vaak laten zien in de

strengste winters. Zij ontving de grootste zegeningen op de momenten waarop haar tegenslagen

het heftigst waren. Daarom staat de mirt ook symbool voor overwinning. Het is het symbool van

vrede en het nadrukkelijke teken van overwinning. De hoofden van overwinnaars werden met

mirten en lauweren omkranst; is niet iedere Christen meer dan een overwinnaar? De gelovigen

leven in vrede en als zij sterven, vallen zij in de armen van de overwinning!
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