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MIJN LIEFSTE IS MIJ EEN BUNDELTJE MIRRE

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Mijn liefste is mij een bundeltje mirre… Hooglied 1:13

De Heere Jezus wordt wel met mirre vergeleken, om haar kostbaarheid, geur, houdbaarheid,

genezende en zuiverende werking, en omdat mirre ook gebruikt werd voor de offerdienst.  Maar

waarom wordt de Heere Jezus nu eigenlijk vergeleken met een bundeltje mirre?  Allereerst om de

overvloed. Hij is niet zomaar een takje, of een bloem, maar een hele bundel! Er is in Christus een

overvloed voor alles wat ik nodig heb. Laat ik daarom niet aarzelen om van Zijn overvloed te

gebruiken.  Onze Heere Jezus, Die onze Liefste is, wordt bovendien ook vergeleken met een

bundeltje, omdat Hij zoveel verschillende eigenschappen heeft. In Christus vinden we niet alleen

het hoognodige, maar we vinden in Hem alles, want in Hem woont Gods volheid. Let eens op de

verschillende kanten van onze Heere Jezus en je zult een wonderlijke verscheidenheid zien. Hij is

Profeet, Priester, Koning, Bruidegom, Vriend en Herder. Let dan ook aandachtig op Zijn

eigenschappen, zoals Zijn trouw, waarheid, heiligheid, moed, zelfverloochening en liefde; en zie

Hem daarna eens in Zijn leven, dood, opstanding, hemelvaart en wederkomst. Om al deze dingen

noemen wij Hem een bundel juwelen! Mirre werd vroeger heel goed bewaard. Het werd opgeborgen

en was heel lang houdbaar. Het was duurzaam. Laten wij onze Heere daarom als onze beste schat

behandelen. Laten we Zijn woorden op waarde schatten en onze gedachten over Hem, net als onze

kennis van Hem, achter een slot bewaren, zodat de duivel er niet bij kan en dit van ons zou stelen.

De Heere Jezus is voor ons ook een bundel mirre omdat Hij zo bijzonder is. Al voor de wereld

geschapen was, werd Hij door Zijn Vader afgezonderd voor Zijn volk. Hij verspreidt Zijn geur alleen

voor hen, die weten wat het is om vriendschappelijke omgang met Hem te hebben. O wat zijn zij

gelukkig, aan wie de Heere de geheimen van Zijn heil toevertrouwt. Zalig zijn zij die kunnen zeggen:

‘Mijn liefste is mij een bundeltje mirre!’
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