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MIJN HEERE, MIJN ALLES

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel. Klaagliederen 3:24

Zie je wat daar staat? Er staat niet: “De Heere is een deel van mijn leven” of “De Heere maakt deel

uit van wat ik heb.” Nee, het is zoveel groter: Hij ís jouw deel. Hij alleen is alles wat je ziel bezit –

alles wat je nodig hebt, alles waar je echt naar verlangt. “Mijn deel is de HEERE” Dat betekent: niet

alleen Zijn genade, niet alleen Zijn liefde of Zijn beloften – maar de Heere Zelf. Hij heeft jou

uitgekozen als Zijn deel, en jij mag Hem kiezen als het jouwe. En vergeet niet: Hij koos jou eerst,

want anders had jij Hem nooit zelf kunnen kiezen. De Heere is ons alles. Omdat God in Zichzelf

volmaakt is, is Hij ook meer dan genoeg voor jou. En dat is bijzonder, want ons hart raakt niet snel

tevreden. Zelfs als je denkt eindelijk genoeg te hebben, komt er vaak weer een nieuw verlangen.

Maar alles wat je ooit nodig zult hebben, ligt al in Hem. Daarom kan je hart met de psalmist zeggen:

“Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.” We mogen ons

echt verheugen in de Heere. Hij nodigt je uit om vrij te drinken uit de rivier van Zijn overvloed en

goedheid. En terwijl je dat doet, tilt geloof je steeds hoger op – als een adelaar die opstijgt en zijn

thuis vindt in de hemel van Gods liefde. Daarom: laat je vreugde altijd in de Heere zijn. Laat anderen

zien dat je leeft uit die vreugde en zegen. Dan zullen ook zij verlangen om met je mee te gaan en

zeggen: ‘Wij willen met je meegaan, want wij zien dat God met jou is.”
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