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Vertrouw Hem geheel en al

De Heere is genadig en rechtvaardig; en onze God is ontfermende. Psalm 116:5

De Heere is genadig en rechtvaardig; en onze God is ontfermende.’ Daarom heeft de Heere Davids

gebed verhoord: Hij is genadig en wil zondaars graag genade bewijzen. Het was ook omdat Hij

rechtvaardig is, en daarom Zijn belofte houdt. Hij heeft beloofd het gebed te zullen horen, en

gezegd: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden

vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.’ Bedenk ook, dat wanneer uw angsten dezelfde zijn

als die van David, u hetzelfde gebed mag doen, omdat u dezelfde beloften hebt. Gods beloften zijn

niet opgebruikt en besteed zodat ze voor u niet beschikbaar zullen zijn. Als er voor een goed maal is

gezorgd voor vijf personen en ze alles opeten – en er dan nog eens zes komen, nou, dan krijgen die

niets; maar met Gods beloften is het niet zo: die hebben ontelbaren verzadigd, en toch blijven ze

hetzelfde.

O stervend Lam, Uw bloed, Uw werk

heeft weergaloze kracht – totdat Gods

vrijgekochte Kerk voorgoed is

thuisgebracht!

We moeten bedenken dat we dezelfde beloften hebben en dezelfde God. Laat ook ieder die

onbekeerd is, hetzelfde gebed doen: ‘Och, Heere, ik smeek U, bevrijd mijn ziel.’ Gods antwoord erop

is: Geloof in Mijn Zoon Jezus Christus. Vertrouw Hem geheel en al, en uw ziel is gered!

Steun Ons

https://charlesspurgeon.nl/vertrouw-hem-geheel-en-al/
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