MET ONTFERMING BEWOGEN

En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want

zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren. Markus 6:34

O, hoe kostelijk is Christus! Hoe is het mogelijk dat ik zo gering van Hem denk? Hoe is het mogelijk
dat ik voor blijdschap en troost ergens anders heen zou gaan als Hij zo algenoegzaam, rijk en
voldoening gevend is? Medegelovige, sluit een verbond met uw hart en vraag de Heere dat te
verzegelen. Vraag Hem u als een zegelring aan Zijn vinger te schuiven en als een armband aan Zijn
arm te doen. “Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen
legt, bij Uw altaren, HEERE der heerscharen, mijn Koning, en mijn God! (Ps. 84:4). Zo wil ook ik mijn
nest, mijn huis bouwen in U, opdat mijn ziel nooit meer van U zal afdwalen, maar dat ik altijd dicht
bij U mag nestelen, o Jezus, mijn waarachtige en enige rust. Er zijn momenten waarop alle beloften
en leerstellingen van de Bijbel van geen enkel nut zijn als een kostbare hand ze niet aan ons zal
toepassen. Slechts Eén kan in die behoefte voorzien: de Geest der waarheid, Die ze uit Jezus neemt
en ze aan ons toepast. Denk niet dat Christus Zijn vreugden in de hemelen heeft opgeslagen, zodat
we zelf zullen moeten opklimmen om ze ons eigen te maken, maar Hij komt ons nabij en deelt Zijn
vrede aan onze harten overvloedig mede. O, christen, als u vandaag gebukt gaat onder zware
beproevingen, belooft uw Vader u geen dingen die we vervolgens zelf uit Zijn Woord moeten
toepassen, maar de beloften die Hij in Zijn Woord geschreven heeft, zal Hij opnieuw in uw hart

schrijven.
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