MET GODS HULP

... wateren waar men door zwemmen moest... Ezechiél 47:5

De tekst spreekt echter niet over wateren waar men op moet drijven, ook al is dit essentieel. Veel
mensen komen nooit de periode van het ‘drijven’ te boven. Ze komen tot de slotsom dat ze veilig
zijn, en dat alles goed is, omdat ze geloven dat ze het hoofd boven water hebben. Toch gaat de mens
die werkelijk van God geleerd wordt, van het ‘drijven’ over naar het ‘zwemmen’. Zwemmen is iets
actiefs, een oefening. Naarmate de mens armen en benen uitslaat, komt hij vooruit. Hij vordert. Hij
gaat onder en komt boven, hij draait naar rechts, hij zwemt naar links, hij blijft op koers. Welnu, het
heilige Woord van God en het Evangelie zijn ‘wateren om in te zwemmen.’ Velen van u weten alleen
maar wat ‘drijven’ is. U rust op de waarheid van God tot uw behoud, maar vordert niet in de
hemelse dingen. O geliefden, we moeten in die wateren leren zwemmen: zwem er dan in! Het zijn
‘wateren om in te zwemmen.’ Kunt u niet zwemmen zonder hulp, zonder de hulp van Hem Die alles
en in allen is? Kijk eens, en dan ziet u dat het hemelgewelf niet op pilaren staat. Ziet u ginds de
lampen van de hemel branden? Wie geeft ze olie? Zie hoe ze zich langs de hemel bewegen zonder
dat een gouden keten ze op hun plaats houdt. Toch geven ze geen onzeker licht en vallen ze niet
van hun kandelaar. Evenmin beeft het hemelgewelf. Moge de Heilige Geest ons leren te vertrouwen.
O, moge God ons niet slechts het passieve vertrouwen leren dat op Christus steunt en drijft, maar
ook het actieve vertrouwen dat de wateren aankan - het vertrouwen dat er met Gods hulp

doorheen loopt, erin zwemt, en er, als het dat wil, in duikt.
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