MET CHRISTUS GEKRUISIGD

Ik ben met Christus gekruisigd. Galaten 2:20

J ezus Christus handelde als de grote vertegenwoordiger van Zijn volk, en Zijn dood aan het kruis
was in feite de dood van iedereen die bij Hem hoort. Door Zijn offer hebben al Zijn heiligen recht
gedaan aan wat rechtvaardig is, en is de goddelijke wraak voor al hun zonden voldaan. De apostel
van de heidenen vond het een heerlijke gedachte dat hij, als deel van Christus’ uitverkoren volk,
samen met Hem aan het kruis stierf. Dit geloofde hij niet zomaar, maar hij accepteerde het vol
vertrouwen en bouwde zijn hoop daarop. Hij wist dat door Christus’ dood de eisen van goddelijke
gerechtigheid waren vervuld en verzoening met God was gevonden. Lieve lezer, wat een zegen is
het wanneer je ziel zich werkelijk kan uitstrekken naar het kruis van Christus en kan zeggen: "Ik ben
dood. De wet heeft mij gedood, en daarom ben ik vrij van haar macht. Want in mijn Borg heb ik de
vloek gedragen, en alles wat de wet aan straf kon eisen, is op mij uitgevoerd, omdat ik met Christus
gekruisigd ben." Het leven van de christen is een wonderbaarlijk mysterie. Geen mens kan het
volledig begrijpen; zelfs de gelovige zelf niet. Dood, en toch levend! Gekruisigd met Christus, en
tegelijk opgestaan met Christus tot een nieuw leven! De vereniging met de lijdende, bloedende
Verlosser, en de dood voor de wereld en de zonde, zijn zaken die de ziel verblijden. O, dat wij daar

meer van mogen genieten!
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