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MET BLIJDSCHAP VOORBEDEN DOEN

Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des

rechtvaardigen vermag veel. Jakobus 5:16

Als aanmoediging om met blijdschap voorbeden te doen moet u bedenken dat zo’n gebed het

zoetste is wat God ooit hoort, want het is geheel in overeenstemming met het bidden van Christus.

Zijn voorbeden moeten wel de meest aanvaardbare smekingen zijn - en hoe meer ons gebed op dat

van Christus lijkt, hoe zoeter het zal zijn. Terwijl de gebeden voor onszelf dus verhoord worden,

zullen onze voorbeden voor anderen door de kostelijke verdiensten van Jezus, de zoetste offerande,

het vet van ons offer zijn die we God kunnen aanbieden. Deze voorbeden getuigen van meer vrucht

van de Geest, van meer liefde en meer broederlijke genegenheid. Bedenk dat het gebed voor

anderen buitengewoon krachtig is. Wat een wonderen zijn hierdoor tot stand gekomen.
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