WEES NIET BANG VOOR MENSEN!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Jesaja 37:22

Toen zij door het woord van de Heere gerustgesteld waren, durfden de arme en bevende burgers
van Sion hun hoofd te schudden voor de bedreigende woorden van Sanherib. Een krachtig geloof
stelt Gods knechten in staat om met stille minachting op hun hoogmoedige vijanden neer te zien.
Wij weten dat onze vijanden onmogelijke dingen proberen te bewerken. Zij proberen het geestelijke
leven te vernietigen, maar dit leven kan niet sterven, omdat Jezus leeft; zij proberen het gebouw
omver te gooien, dat zelfs de poorten van de hel niet kunnen overweldigen. Zij slaan tegen de
prikkels en raken zelf verwond. Zij komen in aanraking met het schild van Jehova, tot hun eigen
onheil. Wij kennen de zwakheid van onze vijanden. Het zijn maar mensen. En wat is een mens
anders dan een worm? Als de Heere Zich laat zien, zullen zij als kaf voor de wind wegvluchten, en
zoals doornen knetterend verbrand worden. Hun uiterste machteloosheid wordt duidelijk als zij de
zaak van God en van Zijn waarheid proberen te schaden. Wij weten boven alles dat de Allerhoogste
met ons is. Waar zullen Zijn vijanden blijven als Hij Zijn wapens opneemt? De aarden potscherven
zullen niet lang met hun Maker kunnen strijden. Zijn ijzeren roe zal hen in stukken slaan als een
pottenbakkersvat, en zelfs hun nagedachtenis zal van de aarde uitgeroeid worden. Wees daarom
niet meer bang. Het Koninkrijk is veilig in de handen van de Koning. Laten we juichen van vreugde,

want de Heere regeert, en Zijn vijanden zullen als stro voor de mesthoop worden.
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