MEER VRUCHT

Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder
Mij kunt gij niets doen... Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht

draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. Johannes 15:5, 2

En al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.’ Als u vrucht voortbrengt, zult u
verdrukkingen moeten verdragen. Maar deze verdrukkingen hebben zulke kostelijke gevolgen dat
de christen die hiermee te maken krijgt, zal moeten leren zich in verdrukkingen te verblijden, want
als zijn verdrukkingen meerder worden, zullen ook zijn vertroostigen in Christus Jezus toenemen.
Wees ervan verzekerd dat, als u een kind van God bent, de roede voor u niet vreemd zal zijn. Vroeg
of laat moet iedere goudstaaf door het vuur beproefd worden. U zult ervan bevrijd worden om u te
veel te hechten aan deze tegenwoordige dingen, zodat u meer zult gaan verlangen naar de eeuwige

dingen, die u spoedig geopenbaard zullen worden.
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