MEER DAN OVERWINNAARS

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Romeinen 8:37

We gaan vaak naar Christus voor vergeving, maar als het gaat om de kracht om onze zonden te
overwinnen, richten we ons te veel op de wet. Breng je zonden naar het kruis van Christus, want
alleen daar kan de oude mens gekruisigd worden; we zijn met Hem gekruisigd. Het enige wapen
tegen de zonde is de speer die Zijn zijde doorboorde. Neem bijvoorbeeld je slechte humeur. Hoe pak
je dat aan? Misschien heb je het nooit echt bij Jezus gebracht. Zo kreeg ik zelf redding: ik kwam naar
Jezus zoals ik was, en ik vertrouwde erop dat Hij mij zou verlossen. Op dezelfde manier moet ik mijn
slechte humeur aanpakken. De enige manier om het te overwinnen is het naar het kruis brengen en
tegen Jezus zeggen: “Heere, ik vertrouw erop dat U mij daarvan zult bevrijden.” Voel je je
hebzuchtig? Vastzitten in de macht van de wereld? Je kunt blijven vechten zolang je wilt, maar als
het een hardnekkige zonde is, word je er alleen door het bloed van Christus van bevrijd. Ben je een
zondaar? Breng dan je zonden bij Christus en vraag Hem om vergeving. Maar probeer daarna je
zonden niet met de wet alleen te bestrijden, want dan loop je vast. Breng je worstelingen naar
Christus. Zeg tegen Hem: “Heere, ik vertrouw op U. Uw Naam is Jezus, want U verlost Uw volk van
hun zonden. Heere, dit is €én van mijn zonden; verlos mij ervan!” Wil je overwinnen, dan kan dat

alleen door Hem die jou liefheeft.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



