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MEER DAN OVERWINNAARS

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Romeinen 8:3

Als ik aan iemand denk die echt gelukkig is, zie ik iemand die in alle opzichten sterk is. Niet

luidruchtig of overdreven, maar rustig en kalm. Wat er ook gebeurt, hij raakt niet in paniek en laat

zich niet snel van de wijs brengen. Hij is niet bang voor slecht nieuws, omdat zijn hart standvastig is

en zijn vertrouwen diep geworteld is in de Heere. Iemand die snel van streek raakt, blijft altijd

kwetsbaar. Hij handelt overhaast, maakt fouten en laat dingen half liggen. Maar iemand die vol

vreugde is, blijft kalm en beheerst. Hij wacht op zijn moment en staat stevig in zijn kracht. Zo

iemand, hoe bescheiden ook, is standvastig en onwankelbaar. Hij laat zich niet meeslepen door elke

nieuwe wind of omver blazen door een zacht briesje. Hij weet wat hij weet, houdt vast aan wat hij

heeft, en het gouden anker van zijn hoop ligt diep verankerd achter het gordijn – stevig, vast en

veilig. Zijn kracht is echt, nooit opgeblazen. De vreugde die voortkomt uit zijn relatie met God

maakt hem niet trots. Hij hoeft niet te zeggen wat hij kan – hij doet het gewoon. Hij praat niet over

wat hij kan verdragen – hij verdraagt het gewoon. Vaak weet hij niet wat hij in zijn eentje zou

kunnen doen, omdat hij zich maar al te goed bewust is van zijn zwakheid. Maar juist daarom is de

kracht van de Heilige Geest in hem zichtbaar. En wanneer het moment daar is, dient zijn zwakheid

alleen maar om Gods kracht te benadrukken – terwijl hij rustig doorgaat... en blijft overwinnen.
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