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MARIA

Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. Jesaja

7:14

Laten we vandaag samen met verwonderde herders en aanbiddende wijzen afzakken naar

Bethlehem om Hem te zien die geboren is als Koning der Joden. Jezus is de vleesgeworden Jehova,

onze Heere en God, maar ook onze Broeder en Vriend; laten we Hem aanbidden en bewonderen.

Laten we bij de eerste blik stil staan bij Zijn wonderlijke geboorte. Het was een ongehoord en

onvergelijkbaar wonder dat een maagd zwanger zou worden en een zoon zou baren. De allereerste

belofte sprak namelijk over “het zaad van de vrouw,” niet over het nageslacht van een man. Omdat

de vrouw de eerste was die zondigde en daarmee het paradijs verloor, is zij de enige die de

Hersteller van datzelfde paradijs aankondigt. Onze Verlosser was, hoewel echt Mens, in Zijn

menselijkheid toch de Heilige van God. Laten we ons nederig buigen voor het heilige Kind, wiens

onschuld de oude heerlijkheid van de mensheid herstelt; en laten we bidden dat Hij ook in ons

gevormd mag worden, als hoop op de heerlijkheid. Vergeet ook Zijn eenvoudige afkomst niet. Zijn

moeder wordt simpelweg beschreven als “een maagd” — geen prinses, profetes of vrouw van hoog

aanzien. Zeker, er liep koninklijk bloed door haar aderen, ze was helder van geest en scherp, zoals

blijkt uit haar prachtige lofgezangen. Maar hoe bescheiden was haar positie, hoe arm de man aan

wie zij beloofd was, en hoe schrijnend de omstandigheden waaronder de pasgeboren Koning Zijn

eerste onderdak vond!
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