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MACHTIG OM TE VERLOSSEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
machtig om te verlossen… Jesaja 63 vers 1

Deze woorden omvatten het hele verlossingswerk; van het eerste verlangen naar verlossing, tot de

volkomen heiligmaking. Hier wordt met weinig woorden heel veel gezegd. Alle genade wordt in

deze woorden ingesloten. Christus is niet alleen machtig om hen te verlossen, die zich bekeren. Hij

is ook machtig om de mensen tot bekering te brengen. Hij zal hen die geloven, naar de hemel

brengen; maar Hij is ook machtig om harten te herscheppen en het geloof in hen te werken. Hij is

machtig om mensen, die heiligheid haten, te veranderen in liefhebbers van een heilig leven. Hij kan

mensen die Zijn Naam verachten, hun knie voor Hem laten buigen. Maar dit is niet de enige

betekenis, want God laat Zijn macht ook daarna steeds weer zien. Het leven van de gelovigen is een

aaneenschakeling van wonderen. Het zijn wonderen die door een almachtige God worden verricht.

Hij is machtig om Zijn volk rein te houden, nadat Hij hen geheiligd heeft. Hij bewaart hen in Zijn

liefde, totdat Hij hun geestelijk leven in de hemel volmaakt. Zijn macht stelt ons niet teleur. Nadat je

gelovig geworden bent, laat Hij je niet aan jezelf over; maar Hij, Die het goede werk begint, maakt

het ook af. Hij, Die het eerste zaadje van leven in een dode ziel werpt, doet het ook ontkiemen en Hij

versterkt het voortdurend. Wat een bemoediging! Bid jij misschien voor het behoud van iemand die

je lief is? O, ga er mee door, want Christus is machtig om te verlossen! Jij bent niet bij machte om

een opstandige terug te brengen, maar jouw Heere is almachtig. Grijp Zijn machtige arm aan en

dring er bij Hem op aan, om Zijn kracht te openbaren. Maakt jouw eigen situatie je misschien

ongerust? Vrees niet, want Zijn kracht is genoeg voor jou. Jezus is machtig om te verlossen. Het

beste bewijs daarvan heb je in de zekerheid dat Hij jou verlost heeft. Wat een onuitsprekelijke

genade is het, dat er niet staat dat Hij machtig is om te verderven.
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