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ZIJT NUCHTER EN WAAKT

Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende,

wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde

lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. 1 Petrus 5:8-9

Daar komt Ezau, hongerig van de jacht; er staat een schotel moes gereed zodat hij in de verleiding

komt om zijn eerstgeboorterecht te verkopen. Daar is Noach, blij om te ontsnappen aan zijn lange

opsluiting in de ark, hij is vrolijk en er staat een wijnbeker gereed voor hem zodat hij kan drinken.

Daar is Petrus, zijn geloof is zwak maar zijn arrogantie is sterk; er staat een meisje klaar om te

zeggen:  “U was toch ook bij Jezus van Nazareth?” Daar is Judas, en daar zijn dertig zilverstukken in

de hand van de priester om hem te verleiden, en nadien is er voor hem een touw om zich aan op te

hangen. Er is geen gebrek aan middelen! Als daar een Jona is, die naar Tarsis wil gaan in plaats van

naar Nineve, dan ligt daar een schip klaar om hem mee te nemen.  Een van de grootste weldaden

die God ons schenkt is dat Hij het niet toelaat dat onze neigingen en de mogelijkheden elkaar

tegenkomen. Is het u nooit opgevallen dat u soms de neiging hebt tot een zonde maar dat er dan

geen mogelijkheid toe is? En wanneer er een mogelijkheid toe is, dat u er geen neiging toe hebt?

Het hoofddoel van Satan is om de lusten van de gelovigen en de verleidingen samen te brengen om

hun ziel in een droge, verschroeide staat te brengen om vervolgens het lucifertje aan te strijken en

hen in brand te zetten. Hij is zo listig en sluw door al zijn eeuwen lange ervaringen, dat de mens die

ook niet van gisteren is nauwelijks een tegenstander voor hem is! Sleurt hij de wijze man niet mee?

Zelfs Salomo van wie de wijsheid voortreffelijker was dan van enig andere mensenzoon. Heeft hij die

koninklijke prediker niet als een hels slachtoffer aan zijn voeten gelegd? Heeft hij de sterke Simson

niet neergeworpen, die duizenden Filistijnen kon doden, maar die de verleidingen van Delilah niet

kon weerstaan? Heeft hij ook niet de man naar Gods hart neergeworpen?
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