MACHT OM TE VERGEVEN

Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel? Matthets

9:5

Zie hier een van de machtigste dingen die de grote Heelmeester kan doen: Hij heeft macht de
zonden te vergeven! Voordat het rantsoen was betaald, voordat het bloed letterlijk op het
verzoendeksel werd gesprenkeld, had Hij macht om zonden te vergeven. Zou Hij nu, nu Hij
gestorven is, daar de macht dan niet toe hebben? Nu Hij de overtredingen heeft uitgedelgd en een
einde aan de zonde heeft gemaakt, heeft Hij onbeperkte macht. Hoor Hem pleiten voor de eeuwige
Vader, waarbij Hij op Zijn wonden wijst en spreekt over de verdienste van Zijn heilig lijden! Wat een
macht om te vergeven vinden we hier! Hij is hoog verheven om bekering van en verzoening voor de
zonden te schenken. De scharlakenrode zonden worden weggewassen door Zijn scharlakenrode
bloed. Arme zielen, vergeet de aanwezige Heiland niet, Die u vraagt op Hem te zien en behouden te
worden. Hij kan u onmiddellijk genezen, maar u geeft er de voorkeur aan om op een engel en op een
wonder te wachten. Op Hem te vertrouwen is de zekere weg tot iedere zegening en Hij is ons
vertrouwen tenvolle waard, maar door uw ongeloof geeft u de voorkeur aan de koude zuilengangen
van Bethesda Joh. 5:2) boven de warme boezem van Zijn liefde. O, dat de Heere Zijn ogen mag slaan
op de menigten die zich nu in deze situatie bevinden; dat Hij u de geringschatting van Zijn
goddelijke macht moge vergeven en u mag roepen door die zoete, indringende stem om van het bed

van uw wanhoop op te staan en in geloof uw bed op te nemen en te wandelen.
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