
 

Maar ik riep de Naam des Heeren aan

Maar ik riep de Naam des Heeren aan. Psalm 116:4

Laat Gods kinderen uit dit gedeelte van Davids bevinding leren dat in de nood het gebed hun beste
redmiddel is. Als de banden des doods u omvangen, bid. Als de angsten der hel u treffen, bid. Als u
benauwdheid en droefenis vindt, bid. De verlossing komt van de Heere – of dat nu de verlossing is
uit de nood of uit de zonde. U doet er goed aan te zorgen voor een paard in de dag van de strijd,
maar toch is de veiligheid van de Heere. Gebruik de middelen, maar zet het geloof nooit aan de kant
als u die middelen gebruikt, want ‘zo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.’
Bid in alles, en wees er volkomen zeker van dat wanneer u op dit moment in dezelfde benarde
toestand bent als David was, het gebed u eruit zal halen. Het gebed is de panacee, het universele
geneesmiddel; het krijgt elke kwaal eronder. In de geestelijke strijd kunt u het wel tegen duizend
dingen gebruiken. U kunt er van zeggen: Hiermee loop ik door een bende, hiermee spring ik over
een muur, hiermee zal ik schild en rondas nemen, en hiermee de vijand vellen. Het gebed kan de
schatten van God ontsluiten en de poorten van de hel dichtdoen. Het gebed kan het geweld van de
vlammen bedwingen en de muilen van de leeuwen toestoppen. Het gebed kan de hemel
overweldigen en de almacht voor zijn wil doen buigen. Maar bid, broeder, in geloof, in de Naam
van de Beminde – en antwoorden van vrede zullen u gegeven worden.
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