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MAAR IK HEB VOOR U GEBEDEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Maar Ik heb voor u gebeden. Lucas 22:32

Hoe bemoedigend is de gedachte dat de Heiland nooit ophoudt voor ons te bidden. Als wij bidden,

pleit Hij voor ons, en als we niet bidden, behartigt Hij onze belangen en door zijn smeekbeden

beschermt Hij ons voor onzichtbare gevaren. Let eens op de troostrijke woorden die Hij tot Petrus

zegt: ‘Simon, Simon, de satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe, doch’ - wat? ‘Maar ga heen, bid

voor uzelf?’ Dat zou een goed advies zijn, maar zo staat het er niet. En Hij zegt ook niet: ‘Maar Ik zal

er voor zorgen dat je waakzaam blijft, zodat je daarvoor bewaard blijft.’ Dat zou een grote zegen zijn.

Maar nee, er staat: ‘Doch Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude.’ We weten maar heel

weinig af van wat we eigenlijk aan de voorbede van onze Heiland te danken hebben. Als we eenmaal

in de hemel zullen aankomen en terug zien op de weg die achter ons ligt en waarop de Heere onze

God ons geleid heeft, hoe zullen we Hem dan danken, Die staande voor de eeuwige troon, alle

kwaad dat satan op aarde tegen ons beraamde, verijdelde. Hoe zullen we Hem danken, Die Zichzelf

geen rust gunde, maar dag en nacht op de wonden in zijn handen wees en die onze namen op Zijn

borstlap droeg! Zelfs voordat satan hem verzocht, was Jezus hem voor geweest en had Hij in de

hemel zijn zaak bepleit. De genade streeft het kwaad voorbij. Let erop dat Hij niet zegt: ‘Satan heeft

u gezift en daarom zal Ik bidden’, maar ‘Satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe’. Hij weerstaat

satan zelfs in zijn begeerte nog voordat die zijn werk is begonnen. Hij zegt niet: ‘Ik wil voor u

bidden.’ Nee, ‘Ik heb voor u gebeden; dat Heb ik reeds gedaan; Ik ben naar het gerechtshof van de

hemel gegaan en Ik heb daar Mijn pleidooi gehouden nog voordat de beschuldiging is geuit.’ O

Jezus, wat een troost dat U onze zaak bepleit hebt tegen onze onzichtbare vijanden; hun

hinderlagen verhinderd en hun aanslagen verijdeld. Dit is inderdaad stof tot blijdschap,

dankbaarheid, hoop en vertrouwen.
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