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MAAR DE HEERE IS GETROUW

Maar de Heere is getrouw. Die zal u versterken en bewaren van de boze. 2 Thess.3:3

Mensen zijn dikwijls evenzeer verstoken van verstand als van geloof. Er zijn bij ons nog altijd

"onverstandige en slechte mensen”. Het heeft geen nut om met hen te redetwisten of te proberen

met hen in vrede te leven: zij zijn vals in hun hart en bedrieglijk in hun woorden. Wat moeten wij

hiermee? Zullen wij ons druk maken om hen? Neen, laten wij ons tot de Heere wenden, want Hij is

getrouw. Geen belofte uit Zijn Woord zal ooit gebroken worden. Hij is noch onredelijk in Zijn eisen

aan ons, noch onbetrouwbaar ten aanzien van ons beroep op Hem. Wij hebben een getrouwe God.

Laat dit onze vreugde zijn. Hij zal ons zó versterken, dat goddeloze mensen ons niet ten val zullen

brengen, en Hij zal ons zó bewaren, dat geen van de bozen, die ons nu aanvallen, ons wezenlijk

schade zal berokkenen. Wat een zegen voor ons, dat wij niet met mensen behoeven te strijden,

maar dat het ons wordt toegestaan te schuilen bij de Heere Jezus, die in de grootste oprechtheid

met ons meevoelt. Er is één oprecht hart, één getrouwe ziel, één nooit veranderende Liefde; laten

wij daarin rusten. De Heere zal het plan van Zijn genade jegens ons, zijn dienaren, ten uitvoer

brengen, en wij behoeven niet toe te staan dat een schaduw van vrees op onze geest valt. Alles wat

mensen of duivelen kunnen doen, kan ons niet de goddelijke bescherming en verzorging ontnemen.

Laten wij deze dag de Heere bidden, ons te versterken en te bewaren.
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