
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

MAAR AÄRON’S STAF VERSLOND HUN STAVEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Maar Aäron’s staf verslond hun staven. Exodus 7:12

Dit voorval is een leerzaam zinnebeeld van de zekere overwinning, die het goddelijk werk zal

behalen op allen tegenstand. Wanneer daar een goddelijk beginsel in het hart is gewerkt, dan moge

de Boze het trachten na te bootsen, en veel tegenstand te verwekken, toch zal het, zo zeker als het

Gods werk is, alle vijanden overwinnen. Heeft Gods genade iemands hart in bezit genomen, zo

mogen alle tovenaars der wereld hun staf neerwerpen, zij mogen zo listig en vergiftig zijn als een

slang, toch zal Aärons staf hun staven verslinden. De liefelijke aantrekkingskracht van het kruis zal

het hart van de mens zoeken en winnen, en hij, die slechts leefde voor deze bedrieglijke aarde, zal

dan een geopend oog hebben voor hogere sferen, en vleugelen om die hemelse hoogten te

bereiken. Wanneer de genade veld heeft gewonnen, dan zoekt de wereldling de toekomende

wereld. Hetzelfde kan van het leven van de gelovige worden gezegd. Hoeveel vijanden heeft ons

geloof te bestrijden gehad! Onze oude zonden, de Boze wierp ze ons voor de voeten, en ze werden

tot slangen. Welke gasten! Maar het kruis van Christus verdelgt ze allen. Het geloof in Christus

maakt korte metten met al onze zonden. Toch overviel de Boze ons met andere slangen, in de vorm

van aardse beproevingen, verzoekingen en ongeloof; maar het geloof in Jezus is machtiger dan zij,

en overwint ze allen. Hetzelfde beginsel vertoont zich in de getrouwe dienst van God. Door een

vurige liefde tot Jezus worden moeilijkheden overwonnen, veranderen opofferingen in genoegens,

en lijden in eer. Maar indien de godsdienst zulk een kracht is in het hart, zo volgt daaruit, dat

menigeen, die haar belijdt, haar niet bezit, want zij kan bij hen deze proef niet doorstaan; mijn lezer

onderzoek u zelf hieromtrent. De staf van Aäron bewees zijn goddelijke kracht. Doet uw godsdienst

dit insgelijks? Is Christus iets, dan moet Hij alles zijn. O, rust dan niet voordat de liefde tot, en het

geloof in Jezus de overhand hebben in uw ziel. 
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