MAAK UW NARIGHEID TOT EEN LAST

... dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Handelingen 27:25

Het geloof van Paulus was op een zeer gezegende manier allesomvattend. Het gebeurt vaak dat we
ons, als we ons aan een belofte vastklemmen, van een zegen beroven die we mogelijk gekregen
hadden als ons geloof het heilig Woord in zijn geheel had aanvaard. O hadden we maar een
allesomvattend geloof aan het hele verbond der genade! Hebt u lang genoeg naar de belofte
gekeken om alles te zien wat erin is? Wat een garven van zegeningen zijn er gebonden in een enkele
belofte, ook al bestaat deze maar uit een woord of tien. Ik bind mijn problemen graag in bundels.
Doet u dat wel eens? Als iemand negen, tien, twaalf, veertien pakjes moet dragen, zijn die misschien
allemaal klein, maar wat bezorgen ze hem een last! Er zitten er een paar in deze zak en een paar in
die, en het zijn er meer dan hij aankan, want ze vallen overal op de grond. Als hij verstandig is, zoekt
hij een tas en doet die afzonderlijke dingen erin. Goed, ze zijn niet lichter, maar wel veel
gemakkelijker te dragen. Bind uw narigheden bij elkaar tot één last, en wentel die dan op de Heere.
Met uw genadegaven moet u net andersom doen. Snijd het touwtje door en maak het pak open: het
zullen er niet méér zijn, maar ze zullen u meer vreugde geven wanneer u ze telt en een voor een
bekijkt. Zorg ervoor dat uw geloof de volheid van de zegen pakt die in de belofte wordt bewaard, en

denkt u eraan dat u gelooft dat het zal zijn, zoals God het u heeft gezegd!
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