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MAAK UW GEWONE WERK HEILIG VOOR DE HEERE

Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De heiligheid des Heeren. Zacharia 14:20

Paarden werden ook gebruikt voor het werk, en dat is nog zo. Het paard trekt de voor met de ploeg,
en als een godzalige landman het bestuurt, zijn de bellen van dat paard heilig voor de Heere. Als het
de tijd is om het gras te maaien en het hooi binnen te halen, en de boer met dankbaarheid in het hart
de vruchten van de aarde naar huis brengt, dan is dat binnenhalen heilig voor de Heere. Als de
oogsttijd aanbreekt, en het hele land blij is, dan moet elke roep in de oogsttijd een heilige roep zijn,
en iedere glimlach die er is op het gezicht van de boer van wie de akker is, een heilige glimlach. Als
hij God zijn schoof als een beweegoffer heeft gewijd, als hij een deel van zijn gewas aan de armen
en behoeftigen heeft gegeven, zijn knieën heeft gebogen, en Hem Die alléén al het goede geeft,
heeft gedankt, dan is het harde werken van de boer heilig voor de Heere. Ik zou willen dat u uw
gewone werk heilig zou maken voor de Heere. Ga uw maaltijd beschouwen als een sacrament, uw
kleren als priestergewaden, uw gewone spreken als een preek voor iedere dag, en uw alledaagse
gedachten alsof u dacht aan de zondag met zijn heilige dingen. Het altijd praten over het dienen van
God maakt geen christen, maar wel het spreken vanuit het dienen van God. Ik denk dat er meer
godsvrucht is in het bezoeken van armen en behoeftigen en in het uitdelen van uw vermogen onder
hen, meer godsvrucht in het onderwijzen van een arm onwetend en verwaarloosd kind, meer
godsvrucht in het pogen een arme tobbende handwerksman te helpen dan in menig lang gebed en
in menige lange en boeiend gebrachte preek.
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