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LUISTEREN NAAR WAT JEZUS TEGEN U ZEGT

Indien gij in Mij blijft,en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u

geschieden. Joh. 15:7

Let er goed op, dat wij Jezus moeten horen spreken, als wij verwachten, dat Hij ons spreken hoort.

Als wij geen oor hebben voor Christus, zal Hij geen oor hebben voor ons. Naarmate wij horen, zullen

wij worden gehoord. Bovendien moet wat wordt gehoord in ons blijven, het moet in ons leven, en

het moet ons bijblijven als een kracht en een macht. Wij moeten de waarheden aannemen, die Jezus

leerde, de bevelen, die Hij uitvaardigde, en de werkingen van de Geest in ons, anders zullen wij geen

macht hebben bij de troon der genade. Neem aan, dat de woorden van onze Heere worden

aangenomen en in ons blijven, welk een onbegrensd gebied van voorrechten wordt dan voor ons

ontsloten! Wij zullen ontvangen wat wij in het gebed willen, omdat wij onze wil al hebben

overgegeven aan het gebod van de Heere. Zo worden Elia’s geoefend in het hanteren van de

sleutelen van de hemel, en zij sluiten of ontsluiten de wolken. Eén zo’n man is duizend gewone

christenen waard. Verlangen wij ootmoedig bemiddelaars te zijn ten behoeve van de Kerk en de

wereld, en evenals Luther in staat te zijn om van de Heere te ontvangen wat wij wensen? Dan

moeten wij ons oor neigen tot de stem van de Geliefde, en zijn woorden als een schat bewaren en

nauwlettend gehoorzamen. Wie krachtig wil bidden, die moet "oplettend luisteren”.
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