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LUISTEREN NAAR DE STEM VAN GOD

Wie uit God is, hoort Gods woorden. Johannes 8:47

Waarom kun je Gods Woord vertrouwen? Dat is toch zeker omdat je weet dat wanneer God

spreekt, Hij ook doet wat Hij zegt. Door Zijn Woord heeft Hij de hemel en de aarde geschapen, en

door Zijn Woord bestaan de hemel en de aarde nog steeds. God spreekt heel anders dan mensen.

Mensen zeggen vaak dat ze iets zullen doen, maar zodra ze het gezegd hebben, is de zaak voor hen

afgehandeld. De mens spreekt wel, maar je kunt nooit met zekerheid weten of wat gezegd wordt

ook daadwerkelijk zal gebeuren. Wie snel beloftes doet, is vaak minder snel in het nakomen ervan.

We hebben talloze spreekwoorden die ons eraan herinneren dat mensen elkaars beloften vaak niet

serieus nemen. Maar de beloften van God mogen we nooit lichtvaardig nemen. “Want Híj spreekt en

het is er, Híj gebiedt en het staat er.” Wanneer God belooft je te helpen in tijden van nood, je te

beschermen in het uur van verzoeking, je te verlossen van beproevingen, of je kracht schenkt

overeenkomstig je dagen, dan mag je erop vertrouwen dat die belofte net zo zeker is als wanneer ze

al vervuld was. Gods Woord wordt altijd gevolgd door de vervulling ervan, precies op het juiste

moment.
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