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LOT EN KEUZE

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en

onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot

kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der

heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; Efeziers 1:4-6

Het is duidelijk dat de goddelijke wil is volbracht, en toch zijn de mensen volkomen vrije personen.

"Ik kan het niet begrijpen," zegt u. Mijn beste vriend, ik moet zeggen dat ik het ook niet begrijp. Ik

heb velen gekend die dachten dat ze alle dingen begrepen, maar ik denk dat ze een hogere mening

over zichzelf hadden dan de waarheid zou onderschrijven. Sommige van mijn broeders

verloochenen de vrije wil en gaan zo bepaalde moeilijkheden uit de weg; anderen beweren dat er

geen uitverkiezing is en hakken de knoop door. Omdat ik de moeilijkheden niet uit de weg ga en

mijn ogen niet wil sluiten voor enig deel van de waarheid, geloof ik dat zowel de vrije wil als de

uitverkiezing feiten zijn. Ik weet niet of het mij iets kan schelen of men het hiermee eens kan zijn; ik

ben tevreden om alles te weten wat God mij wil openbaren en ik ben evenzeer tevreden om niet te

weten wat Hij niet openbaart. Daar is het; de mens is een vrij persoon in wat hij doet,

verantwoordelijk voor zijn daden, en waarlijk schuldig als hij kwaad doet. En hij zal ook rechtvaardig

gestraft worden, en als hij verloren gaat, zal de schuld alleen bij zichzelf liggen. Maar toch is er

Iemand die over alles regeert, die zonder medeplichtigheid aan hun zonde zelfs de daden van de

boosaardige mensen maakt om Zijn heilige en rechtvaardige doelen te voleinden. Geloof deze twee

waarheden en u zult ze in het dagelijks leven in praktische overeenstemming zien, hoewel u niet in

staat zult zijn een theorie te bedenken om ze op papier te verklaren.
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