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LOS VAN DE AARDE

... en na het vuur het suizen van een zachte stilte. 1 Koningen 19:12

Die stem zal niet lang daarna waarschijnlijk van klank veranderen, wanneer die tot deze of gene van
u komt. Hij zal met u spreken over zaligmakende genade en over een liefde-tot-de-dood. Hij zal tot
u spreken over de Zaligmaker van de zondaar, de Zaligmaker voor u. U zult een gezegende, milde
en overtuigende invloed gewaarworden, die maakt dat u over Jezus wilt horen, die u gevoelig maakt
voor het Woord, en u zo beweegt, dat u in Jezus wilt geloven als uw eigen en persoonlijke
Zaligmaker. Die stem zal u tegenhouden als u ook maar begint om te zien naar de zonde met een
vaag verlangen ernaar terug te keren, en zal in u steeds meer een heilig verlangen wekken, totdat hij
u er uiteindelijk toe zal brengen werkelijk op Jezus te zien, en te leven. En als u op Hem hebt gezien,
zult u uw leven lang die stem blijven horen. Al horen anderen die niet, u hoort die wél. Als u probeert
uw hand uit te strekken naar de ongerechtigheid, zult u die met een ruk terugtrekken vanwege de
waarschuwing die deze stem zal laten horen. Vaak, wanneer anderen zich alleen maar druk maken
om de wereld, zullen uw gedachten opstijgen naar de hemel omdat de stem u losmaakt van de
aarde en u aanspoort omhoog te gaan, wég naar het Vaderhuis dat boven is.
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