LIJDZAAMHEID BEQOEFENEN

Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt

werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Jakobus 1:3-4

Hij die nooit in moeilijkheden verkeert, kan geen lijdzaamheid beoefenen. Engelen kunnen niet
persoonlijk geduld beoefenen, want zij zijn niet tot lijden in staat. Om geduld te leren en te
beoefenen, is het nodig beproefd te worden; en een groot geduld kan alleen maar geleerd worden
door zware beproevingen. U hebt gehoord van het geduld van Job; heeft hij dat geleerd onder zijn
kudden, met zijn kamelen of met zijn kinderen als ze aan het feesten waren? Nee, hij leerde dat toen
hij in het midden van de as zat en zich met een potscherf krabde en zwaar rouwde om het verlies
van zijn kinderen. Geduld is een parel die slechts in de diepe zee van verdrukkingen geleerd wordt;
en alleen door genade kan die daar gevonden worden, aan de oppervlakte gebracht worden, zodat

die dan de hals van het geloof kan versieren.
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