
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

LIJDEN MAAKT STERKE GELOVIGEN

Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Klaaglieden 3:27

Deze tekst is net zo vertroostend als een belofte. Het is goed geweest, het is nu goed, en het zal

goed voor mij zijn om het juk te dragen. Vroeg in het leven moest ik het gewicht van overtuiging

dragen en sindsdien blijkt dat het een verrijkende kracht voor de ziel is.  Zou ik het Evangelie zo

liefgehad hebben, als ik niet door diepe ervaring de noodzaak van de verlossing geproefd had? Jabez

was meer eerbaar dan zijn broeders, omdat zijn moeder hem met smart droeg, en degenen die veel

lijden onder het geboren worden tot God, worden sterke gelovigen in soevereine genade. Het juk

van veroordeling is lastig, maar het bereidt een mens voor op toekomstige eer. Mensen die op een

hoge positie worden geplaatst zonder ooit strijd te hebben gehad, vallen meestal in oneerlijkheid.

Het juk van verdrukking, teleurstelling en buitengewone moeite hoef je in geen geval te zoeken.

Maar wanneer de HEERE het in onze jeugd op ons legt, ontwikkelt het vaak een karakter dat God

verheerlijkt en de kerk zegent. Kom, mijn ziel, buig je nek; neem je kruis op. Het was goed voor jou

toen je jong was; het zal je ook nu niet schaden. Neem het omwille van Jezus' wil vrolijk op je

schouder.
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