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LIJDEN EN TROOST 

Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Jesaja 40:1

Beproeving oefent onze genade, en de oefening In genade maakt dat we ons behaaglijker en vrijer
gevoelen. Waar de meeste buien vallen, Is het gras het groenst. Ik veronderstel dat de nevel en mist
Ierland maken tot het emeraldgroene eiland; en waar men maar grote nevels van moeilijkheden en
mistbanken vandroefheid ziet, vindt men altijd emeraldgroene harten: vol van de prachtige
groenheid van de troost en liefde van God. En u, christen, zeg niet: Waar zijn de zwaluwen? Ze zijn
weggegaan, ze zijn dood. Ze zijn niet dood, ze zijn de purperen zee overgestoken en zijn naar een
verafgelegen land gegaan. Maar ze zullen een voor een terugkomen. Kind van God, zeg niét dat de
bloemen dood zijn; zeg niet dat de winter ze heeft gedood en dat ze weg zijn. O nee, hoewel de
winter ze met hermelijnen sneeuw heeft toegedekt, zullen ze weer boven de grond uitkomen en al
gauw zullen ze weer levend zijn. Zeg niet, kind van God, dat de zon is uitgedoofd omdat een wolk
haar heeft verborgen. O nee, zij bevindt zich erachter en broedt op de zomer voor u. Want als zij
erachter vandaan komt, heeft zij de wolken bereid gemaakt om de aprllregens te laten vallen, de
regens die zorgen voor zoete meibloemen.
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