Lijd verdrukking

Soldaat van Christus, u zult een harde strijd hebben te doorstaan; u wacht geen donzen kussen; U
zult niet zegevierend naar de hemel gaan; de ruwe weg moet betreden, de bergen beklommen, de
rivier doorwaad, draken bestreden, reuzen verslagen, moeilijkheden overwonnen en grote
beproevingen gedragen worden. De weg naar de hemel is niet gemakkelijk; zij, die slechts enkele
passen daarop gedaan hebben, hebben gemerkt, dat hij ruw en hobbelig is. Toch is hij aangenaam;
het is de meest genot volle tocht ter wereld; niet omdat hij gemakkelijk is, maar om het

reisgezel schap, om de liefelijke beloften, waarop wij steunen, ter wille van onze Liefste, Die met
ons gaat langs a de ruwe en doomachtige paden van deze uitgestrekte woestijn. Christen-soldaat,
verwacht moeilijkheden; zie niet op de beproevingen, alsof u iets vreemds overkomt. Zo waarlijk u
een kind van God bent, heeft de Helland u deze nalatenschap vermaakt: ”in de wereld zult u
verdrukking hebben”. Vergeet echter niet, dat deze ' Verdrukking” de weg isom "in te gaan in het
koninkrijk”, en daarom, "’ lijd verdrukking als een goed soldaat van Christus’.
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