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LIEFDE VOOR DE ONBEMINDE

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.

Romeinen 5:6

Je denkt misschien dat God mensen liefheeft omdat ze godvruchtig zijn, maar luister eens naar

deze woorden: “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is

toen wij nog zondaars waren.” “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen,

maar zondaars.” “Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor

goddelozen gestorven.” Denk eens aan Zijn “grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen

wij dood waren door de overtredingen.” God heeft liefde in Zijn hart voor hen die niets in zich

hebben om lief te hebben. Hij houdt van jou, arme ziel, ook al voel je je misschien het minst

beminnelijk. Hij houdt van jou, zelfs als je hart hard en koud aanvoelt, en het lijkt alsof Zijn liefde het

niet kan verwarmen of laten smelten. Hoor naar wat de Heere vandaag tegen je zegt: "Ik delg uw

overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u

verlost." O, dat Gods genadige stem jou, juist jij die je soms zo verloren en alleen voelt, zacht en

liefdevol zou aanspreken. Dat je Zijn onvoorwaardelijke liefde zou mogen zien en geloven. Dat je met

heel je hart en vol vertrouwen voor altijd bij Zijn voeten mag komen liggen, om Zijn dierbare en

trouwe dienaar te zijn.
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