
 

Liefde tot God

De meest heerlijkste gemeenschappen die ooit gedaan zijn in de ziel van de mens zijn die welke van
de grote Vader komen. Zeg eens, arme ziel, wat krijg je in Christus wanneer je tot Hem gaat? Kun
je niet zeggen: O, ik krijg meer liefde tot Hem dan ik tevoren had; ik ben nooit dichter tot Hem
gekomen dan toen ik een grote teug en ruime overvloed van liefde tot God heb gekregen. Uit zijn
volheid ontvangen wij genade voor genade, en liefde voor liefde. In één woord, door geloof
aanschouwen wij de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel, en worden wij veranderd in
hetzelfde beeld – en het beeld van God is liefde. Leef van Christus, die het dagelijks manna is, en je
zult echt leven.
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