LIEFDE TOT GOD

leder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 1 Johannes 4:7

Er zijn genaden die niet strikt noodzakelijk zijn om een geestelijk leven te hebben, maar die wel
belangrijk zijn voor een gezonde groei daarin. Toch is liefde voor God onmisbaar in je hart, want
zonder die liefde is er helemaal geen sprake van genade. Liefde voor Hem is hét kenmerk van de
schapen van Christus. Alleen zij hebben dit, niemand anders. Zoals er staat: “leder die liefheeft, is uit
God geboren en kent God.” Daarom kan ik nooit zomaar aannemen dat ik echt wedergeboren ben,
tenzij mijn hart oprecht en eerlijk vol liefde voor God is. Ik ben misschien niet perfect, maar één
ding weet ik zeker: "Heere, U weet alles. U weet dat ik van U houd.” Wanneer je het voorrecht krijgt
om door geloof een kind van God te worden, krijg je ook de aard van een kind. En met kinderlijke
liefde roep je: "Abba, Vader." Er kan geen uitzondering zijn. lemand die niet van God houdyt, is niet
uit God geboren. Laat iemand mij maar eens een vuur zonder warmte laten zien... zo onmogelijk is
wedergeboorte zonder liefde voor God. Net zoals de zon van nature haar licht geeft, zo laat een ziel
die door genade opnieuw is geschapen dit zien door haar oprechte liefde voor God. Kortom, je kunt

er niet omheen: als je wedergeboren bent, heb je liefde voor God. Die liefde is onmisbaar.
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