LIEFDE IN KASTLDING

Almacht kan duizend werelden bouwen, en ze met heerlijke giften vullen; Almacht kan bergen tot
stof verpoederen, de zee verbranden en de lucht verslinden, maar Almacht kan geen liefdeloos iets
doen tegenover een gelovige. Oh! Rust vredig, christen, hardvochtigheid en liefdeloosheid van God
ten opzichte van een van Zijn eigen kinderen is onmogelijk. Hij is net zo liefdevol voor je als Hij je in
de gevangenis werpt als wanneer Hij je naar een paleis brengt; Hij is net zo goed als Hij je huis
hongersnood zendt als wanneer Hij je schuren overvloedig vult. De enige vraag is, ben je Zijn kind?

Als dat zo is, heeft Hij je liefdevol berispt en is er liefde in Zijn kastijding.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



