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LIEFDE EN GEHOORZAAMHEID

En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. 2 Johannes 1:6

Liefde is de bron van ware gehoorzaamheid. Zoals de Schrift zegt: “En dit is de liefde, dat wij

wandelen naar Zijn geboden.” Als iemand Gods geboden niet wilt volgen, laat hij daarmee zien dat

hij geen ware gelovige is. Want hoewel goede daden je niet redden, zal iemand die gered is vanzelf

goede vruchten voortbrengen. Bedenk dit: de vrucht is niet de wortel van de boom, maar een

gezonde boom met diepe wortels draagt op zijn tijd zeker vrucht. Zo maakt het naleven van Gods

geboden je op zichzelf nog geen kind van God. Maar als je werkelijk Zijn kind bent, dan wil je je

hemelse Vader gehoorzamen. Toch kun je dat niet zonder liefde. Uiterlijke gehoorzaamheid alleen –

een formele erkenning van Gods wetten – is voor Hem geen gehoorzaamheid. Offers waar het hart

niet bij betrokken is verwerpt Hij. Ware gehoorzaamheid stroomt uit liefde. Alleen als je

gehoorzaamt uit liefde, gehoorzaam je in geest en waarheid. Zie daarom hoe onmisbaar liefde voor

God is. Alleen met die liefde kan je geloof de vrucht dragen die bij redding hoort. Zonder liefde zijn

die vruchten leeg en zelfs onmogelijk.
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