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LICHT IN DE WOLKEN

De Heere wendde de gevangenis van Job.” Zo is er dan een einde aan onze grootste smarten en een

bodem in de diepste diepten van onze ellende. Onze winter zal niet altijd duren, spoedig zal de

zomer ons toelachen. De eb zal niet eeuwig aanhouden, de vloed moet zijn loop hernemen. De

nacht zal niet voor altijd zijn schaduwen op onze ziel doen vallen, eens zal de zon opgaan met

genezing onder haar vleugels. ”De Heere wendde de gevangenis van Job.” Zo ook zal onze smart een

eind hebben, wanneer God Zijn doel er mee bereikt heeft. Bij Job was dit Gods bedoeling, dat de

Satan mocht worden overwonnen, met zijn eigen wapens verslagen, en zijn hoop vernietigd, terwijl

toch alles gebeurde zoals hij het wenste. Op zijn verzoek had God Zijn hand uitgestrekt en Jobs

lichaam aangetast, nochtans vermocht de verzoeker niets tegen hem, maar kreeg zijn afwijzing met

deze woorden van de overwinning: ”Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?”

Als de satan verslagen is, dan zal de strijd ten einde zijn. Het was het doel van de Heere om het

geloof van Job te beproeven. Deze palmboom had een zwaar gewicht te dragen, maar evenwel

groeide hij recht omhoog. Het vuur was heet geweest, maar het goud was niet minder geworden,

alleen het schuim was weggenomen. Een tweede doel van de Heere was Zijn eigen verheerlijking, en

waarlijk Hij werd volkomen verheerlijkt. Gods grote Naam en wijs raadsbesluit hebben een eeuwige

roem verworven door de genade, waarmee Hij Zijn arme, bedroefde dienstknecht ondersteunde in

de zwaarste beproevingen, die ooit een mens te lijden had. God had nog een doel, dat ook werd

bereikt. Job was geheiligd door zijn lijden. Zijn geest werd zachter gestemd en elke

eigengerechtigheid weggeworpen.

Nu Gods genadige doeleinden bereikt zijn, heft Hij de roede op en neemt het gelouterde zilver uit

de smeltoven. God bedroeft niet graag. Hij bedroeft Zijn mensenkinderen niet tevergeefs, dit toont

Hij door nooit langer te bedroeven dan nodig is. Nooit laat Hij ze langer in de oven dan beslist

noodzakelijk is voor de oogmerken van Zijn wijsheid en liefde, ”Hij, Die de gevangenis van Job

wendde, kan ook uw gevangenis wenden als de stromen van het Zuiden.” Uw wijngaard zal nog

bloeien en uw velden vrucht dragen. U zult nog vrolijk zingen met de blijden en het lied van de

vreugde zal op uw lippen zijn. Laat de wanhoop haar knellende banden niet om uw ziel leggen.
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Hoop weer, want er is goede hoop. Vertrouw maar, want er is reden om te vertrouwen. Hij zal u

juichende terugbrengen uit uw gevangenis en u zult zingen tot Zijn eer: ”Gij hebt mijn rouw in

vreugde veranderd. Gij hebt mijn zaak van mij weggenomen en mij met blijdschap omgord.”
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