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LEVEN IN DE HEMEL

Van een van de oude puriteinen werd gezegd dat de hemel in hem was voordat hij in de hemel was
- dat is voor ons allemaal nodig. We moeten de hemel in ons hebben voordat we in de hemel
komen. Als we niet naar de hemel gaan voordat we sterven, zullen we er nooit komen. Een oude
Schot werd eens gevraagd of hij dacht dat hij ooit naar de hemel zou gaan. Nou man, ik leef daar,'
was zijn merkwaardige antwoord. Laten we allemaal leven in die geestelijke dingen, die de
onmisbare kenmerken van de hemel zijn. Ga er vaak heen, voordat je er voorgoed blijft. Als je weet
dat de hemel je eigendom is en dat je er spoedig zult zijn, zullen je kinderen je niet half zo erg
kunnen kwellen. Als je naar je werk gaat of naar je zaak, dan zul je niet half zo ontevreden zijn als je
weet dat dit niet je rust is, maar dat je een rustplaats hebt op de eeuwige bergen, waar je hart al
heen is gegaan en dat daar je deel is in de eeuwige woningen. Streef naar het eeuwige leven. Reik
er nu naar. Het is een zaak van de toekomst EN het is een zaak van het heden. Zelfs je toekomstige
deel ervan kan door geloof zo echt worden dat je er zelfs nu hier beneden van kunt genieten.
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